O2 — D'n oel, oei, oei

Er was eens een aardig meisje,

Van d’n oei, oei, oei, van den ai, ai, ali,
en er was eens een aardig meisje,
die trouwde met een advocaat.

Van d’'n oei, oei, oei, van den ai, al, al,
En die trouwde met een advocaat
Van d’'n oei, oei, oei, van den ai, al, al,
En die trouwde met een advocaat

Op d’'n ursten dag van het huwelijk,
toen pakte hij haar bij haar hand.

En toen riep zij om haar moeder:
“Die man wil mij wat doen”.

“En je zult er niet aan sterven”,
sprak de moeder tot haar kind.

“En als je er aan zult sterven
dan zetten wij op jou graf”.

“Hieronder ligt begraven
een die er niet tegen kon”.

Wapen
He'" jempde
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